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Hebben ze bij jullie
thuis goede koffie?

door Ivo Mijland

In de jaren negentig was de reclame van Victoria Ves-
ta erg populair. Johnny Kraaijkamp kwam als verzeke-
ringsverkoper graag bij de mensen thuis. Op het eind
van elk spotje durfde hij het bijna niet te vragen...
Maar deed hij het toch. Waarna hij brokken maakte
met het dierbaarste bezit van de familie... Als mentor
kom ik ook graag bij de mensen thuis. Brokken blij-
ven uit, er wordt vooral gelijmd aan de relaties. Het
huisbezoek beschouw ik al jaren als een fantastisch
bindmiddel tussen de drie partijen uit de dynamische
driehoek: ouder, kind en mentor. Thuis is immers voor
ouders en kind een van de laatste plekken waar men
echt de tijd neemt om te onthaasten. En dat bindmid-
del komt goed van pas als er met je mentorleerling in-
gewikkelde problemen spelen... Maar ook als de rela-
tie tussen mentor, ouders en leerling nog vorm moet
krijgen, is een kijkje in het huis van je mentorleerlin-
gen leerzaam...




Ik vraag aan Sylvia of ze dit verhaal rondom
de extreme concentratieproblemen ook
thuis verteld heeft. Ze geeft aan dat het
lef ontbreekt. Haar ouders hebben het al
moeilijk genoeg: de vader van Sylvia’s va-
der ligt op sterven en haar moeder heeft
net haar ontslag gekregen. Dan volgt mijn
standaardvraag om een thuisbezoek aan
te kondigen: “Hebben ze bij jullie thuis lek-
kere koffie?” Sylvia kijkt raar op. “Jawel,” vol-
gens mij wel. “Dan wil ik die graag komen
testen. Vind je het goed dat ik je ouders bel
voor een afspraak. Ik wil graag bij jou thuis
komen praten over je problemen.” Sylvia is
tevreden met dit voorstel. Dezelfde middag
heb ik de moeder van Sylvia aan de lijn. Za-
terdagavond ga ik bij de familie op bezoek.
Kijken of de koffie inderdaad in orde is...

Het gesprek op de bewuste zaterdagavond
verloopt van het begin af aan soepel. Er is
koffie en door Sylvia zelf gebakken cake.
Hoewel ik geen liefhebber ben van zoetig-
heid, neem ik tevreden een plakje. Op die
manier laat ik merken dat ik de gedane
moeite zeer waardeer. Er wordt gesproken
over werk. Het werk van Sylvia’s vader (hij
is intercedent bij een landelijk uitzendbu-
reau) en het werk van mijzelf. “Altijd aan
het werk?” vraagt vader bijna verontschul-
digend over het feit dat ik mijn vrije zater-
dagavond op bezoek kom. “Ach, de grens
tussen werk en hobby is voor mij niet altijd
zo zwart-wit. Ik voel me erg welkom en dat
voelt goed.” Vervolgens leid ik de reden van

mijn bezoek in. “Allereerst wil ik jullie als
ouders feliciteren met uw dochter. Ze heeft
haar vriendin enorm geholpen. Het is mooi
om te zien hoe zij zichzelf wegcijfert om
anderen te helpen. Deze week gaf ze echter
aan zelf niet lekker in haar vel te zitten. Alle
ellende van de afgelopen maanden heeft
haar bang gemaakt. Ze kan zich moeilijk
concentreren op haar eigen werk.” Sylvia’s
moeder reageert betrokken: “Ik herken dat
ergin haar. Zelf zit ik ook zo in elkaar. Ik her-
inner me dat ik ook heb moeten leren om
aan mezelf te denken.”

Gereedschap

Terwijl de vader van Sylvia een tweede kop
koffie inschenkt en ik Sylvia vertel dat de
koffie inderdaad erg lekker is, bespreken we
samen hoe Sylvia geholpen kan worden.
Het is mooi om te zien hoe alle partijen
elkaar in die fase van het gesprek perfect
aanvullen. De ouders proberen met hun ei-
gen ervaringen gereedschap aan te bieden
om de problemen een plek te geven. Ze ver-
tellen ook open over hun eigen verdriet van
de afgelopen maanden en hoe ze daar mee
omgaan. Sylvia geniet van alle aandacht. Ze
merkt dat haar ouders echt tijd nemen om
te luisteren naar haar verhaal. De ouders
genieten als ze horen dat Sylvia het verhaal
voor zich had gehouden om het verdriet
van haar ouders niet in de weg te staan.
Er wordt gehuild, maar ook gelachen. Na
drie kwartier laat ik het gezin alleen. Het
voelt goed, al heb ik niet eens zoveel ge-
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daan. Sylvia is een stapje verder. Het huis-
bezoek heeft voor haar een enorme drem-
pel weggenomen. Ze heeft haar probleem
bespreekbaar gemaakt. Maandagmorgen
stond ze als eerste aan mijn bureau en zei
met een welgemeende glimlach: “De groe-
ten van ons pap en ons mam! Ze vonden
het erg gezellig.” De cirkel is rond: ook ik als
mentor geniet in volle teugen mee van de
investering van drie kwartiertjes uit mijn
carriere als mentor.
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